
  

     Gedichten 
 

Frank 

     Spijkers 



wanneer de wielen van de 747 loskomen 

van het asfalt van de buitenveldertbaan 

voel ik de heimwee al toeslaan 
(frank spijkers, histotolk, dichter en wereldreiziger, 1964) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reizen verrijkt mijn leven 
(gerard van duinkerken, groot aandeelhouder reisorganisatie WVI*, 1961) 

 

 

 

 

*Wereldreizen Voor Idioten  



Histo goes Latin 

 

 

 

frank spijkers 

gedichten  



buenos aires       argentinië 
 

bandoneon  

klinkt weemoedig 

een rokerige club “tango fuego” 

ergens in buenos aires 

jij mysterieus 

en donker 

ik verdronk in whiskey, 

in je ogen 

geen woord dat ik verstond 

maar onze tango 

vertelde mij 

jouw verhaal 

  



ipanema         brazilië 

 

de mondaine hotels 

vormen een grens 

van beton, glas en luxe 

tussen badplaatsstrandgedoe 

en 

de favela’s van golfplaat en plasticzeil 

die ze aan het oog onttrekken 

 

 

 

  



op de amazone        brazilië 

 

vanuit een wankele kano 

zag ik hoe piranha’s 

een geit opvraten 

in een mum van tijd 

dat je niet mee wilde 

is vast iets dat je nu spijt 

  



 colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amerigo vespucci 
 

dan heet je columbus 

en verzin je het onmogelijke 

per ongeluk ontdek je nieuw land 

zonder het te weten 

noem je de inwoners indianen 

haalde je de sintels uit het vuur 

voor een ander 

die nog tijdens je leven 

dezelfde tocht volbracht 

zonder angst 

ergens van af te vallen 

bijvoorbeeld de aarde 

 

en wat gebeurt er?  

wat gebeurt er? 

jouw ontdekking 

krijgt zijn naam 

en jij? 

 een land dat alleen in drugs handelt 

en een ei 

  



de toppen van de andes    argentinië 

 

zag de pampa 

vanaf de rug van een paard 

hoorde in de wind een oud verhaal 

van strijd, moed en hartstocht 

en in de verte fluisteren de toppen van de andes 

 

trok door patagonië 

met zijn ruig klimaat 

hoorde in de wind een oud verhaal 

van armoede, schapen en droogte 

en in de verte fluisteren de toppen van de andes 

 

was op vuurland 

bereikte kaap hoorn 

hoorde in de wind een oud verhaal 

van pinguïns, zeeleeuwen en gletsjers 

en in de verte fluisteren de toppen van de andes 

 

voer door de straat van magelhaen  

met zijn verraderlijk getij 

hoorde in de wind een oud verhaal 

van zeevaarders, ontdekkers en oude geesten 

en in de verte fluisteren de toppen van de andes 

 

lag in een bed 

in een straat in buenos aires 

door de ramen blies de wind een oud verhaal 

over jou, over mij, over verlies 

en in de verte zwijgen de toppen van de andes 

 

 

  



verdwenen zonen      argentinië 

 

ze verdwenen onder water 

met hun duikboot 

en kwamen niet meer boven 

defect aan de batterijen werd er gezegd 

er werd gezocht maar niets gevonden 

het land in rep en roer 

moeders huilen om verloren zonen 

vragen naar het waarom 

niemand die antwoord geeft 

niemand die het antwoord heeft 

of weer een geval waar bloed aan kleeft? 

 

verdwenen er niet ooit eerder 

tegenstanders van een regime 

ongevraagd in de oceaan? 

zijn het misschien hun dolende zielen 

die de onderzeeboot ten onder lieten gaan? 

vast ook rep en roer 

bij de dwaze moeders die hun zonen toen verloren 

en niet wisten waarom 

niemand die het antwoord heeft 

niemand die een antwoord geeft 

de plaza de mayo wordt opnieuw beleefd… 

  



de handen van victor jara     chili 
 

woorden van liefde 

woorden van protest  

woorden van verzet 

woorden… 

 

geschreven woorden 

gezongen woorden 

gevangen woorden 

woorden…  

 

verbrijzeld werden zijn handen 

zonder woorden 

om de woorden 

woorden… 

 

was je zo bang, augusto,  

voor woorden 

zijn woorden 

woorden… 

  



peru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inzicht 
 

elke rivier 

lang of kort 

kalm of woest 

breed of smal  

amazone of amstel 

begon haar reis 

ooit als een druppeltje 

  



           chili 

 

 

 

 

chuquicamata 
 

als mieren kruipen enorme vrachtwagens omhoog  

langs de spiraal van puin en rots 

onder het vuil 

in een wolk van stof 

uit de kuil  

 

die elke dag een beetje groter 

slokt alles om zich heen op 

de wegen 

het dorp 

ooit nog ver weg gelegen 

 

hier hakken 

mensen 

kopererts uit de grond 

zwaar  

en ongezond 

 

je wordt er niet oud 

crepeert er richting dood 

daar wil niemand zijn 

toch is het hun leven 

dat is de chuquicamatamijn 

  



peru 

 

 

 

 

 

macchu picchu 
 

wanneer er meer lucht beneden 

je voeten is 

dan boven je hoofd 

nader je de stad 

waar de inka leefden 

voor ze vertrokken 

naar andere oorden: 

amsterdam, parijs, brussel 

waar dan ook 

bij stations 

op braderieën 

die ze opluisteren met hun 

onophoudelijke panfluitdeuntjes 

tot vervelens toe 

als moderne eerwraak 

 

uit de wolken 

doemt opeens macchu picchu op 

de verlaten stad 

waar toeristen 

verlangen naar 

de verwaaiende klanken 

van de panfluiten van ver weg 

die ze op de stations snel voorbij lopen 

 

  



 

de wereld van         
 

de aanwijsstok tikte op de kaart 

“hoe heet dit land” 

kom, kom ik vraag het jou 

na even denken zei ik: 

“dat is palombië, mevrouw” 

 

dat bleek verkeerd 

er kwam een volgende kans 

“en deze dan, zeg het me gauw” 

ik was zeker van mijn zaak 

“dat is san theodoros, mevrouw” 

 

ook dat was niet goed 

dat werd een flinke onvoldoende 

“jongen, wat maak je me nou? 

in wat voor wereld leef jij toch?” 

in die van hergé en franquin, mevrouw… 

  



valparaiso         chili 
 

aanlegplaats van zeelui 

stad van hoeren 

stad van drank 

van komen en gaan 

laatste halte 

om flink te bazuinen 

in te nemen 

en schuin te marcheren 

voor de schuit vertrekt 

naar de oneindige stille oceaan 

of juist daar net vandaan. 

 

heb geen idee  

van het paradijs  

en hoe het daar zou zijn 

maar als het op valparaiso lijkt  

dan is het daar enorm fijn! 

 

  



waar ik ook kwam 
 

trok met een rugzak  

door guyana’s oerwoud 

een creoolse mijn gids, lief en stout 

 

zag een stukje frankrijk 

in frans guyana’s cayenne 

herkende er het joie de vivre in mijn fabiënne 

 

bekeek de oceaan 

in ecuador, vochtig en warm, 

met mirka, zo mooi en vurig aan mijn arm 

 

liep langs el liberator op een plein 

ergens in een boliviaanse stad 

simone naar hem genoemd, was er mijn schat 

 

 

 

 

genoot drie dagen lang 

van paraguay’s gastvrijheid 

en nog meer van inez, een geweldige meid 

 

 

 

 

 

 

zwierf over de pampa’s 

langs uruguay’s zilveren rivier 

en was in montevideo met gabriëla aan de zwier 

 

 

 

gebroken harten in mijn spoor 

want nergens bleef ik al te lang 

vastigheden maken mij soms bang  



beschaving         brazilië 

 

ze werden verdreven 

uit hun hutten 

uit hun dorpen 

uit hun gewoontes 

 

ze moesten vertrekken 

met onze vooruitgang op de hielen 

vluchten tot de laatste vrouw en man 

verdwenen zal zijn 

in de verwoestende 

beschaving die wij brengen 

 

ze werden verdreven 

uit hun hutten 

uit hun dorpen 

uit hun gewoontes… 

 

  



rumba en jij        cuba 

 

een fiësta 

op een strand 

drank 

muziek 

en jij 

 

we dansten 

salsa 

samba 

mambo 

cha cha cha 

 

jouw rumba 

sensueel 

verleidelijk 

heter dan seks 

dan de nacht en wij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



basis cursus cha cha cha voor heren  brazilië 
 

stap links voor en terug 

zij sluit zij (cha cha cha) 

stap rechts achter en terug  

zij sluit zij (cha cha cha) 

stap links voor en terug 

zij sluit zij (cha cha cha) 

stap rechts achter  

dame draait en terug 

zij sluit zij (cha cha cha) 

stap links voor en terug 

zij sluit zij (cha cha cha) 

en zo voort 

heren u ziet 

tja tja tja… 

zo ingewikkeld is het allemaal niet 
 

 

  



    venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

druk 
 

in venezuela 

is het een bende 

geen mens die heeft er te vreten 

verliezen elk zelfrespect 

als ze graaien 

in de afvalrestjes  

overgelaten 

door de upper-ten 

 

en de president 

die heeft het druk 

hij houdt verkiezingen 

en laat zichzelf winnen 

 

en de gewone man 

die heeft het druk 

met in leven blijven 

en weet niets meer te beginnen  



colombia 
  

 

 

 

 

koffiebonen 
 

koffiebonen 

zijn er bij miljoenen 

toch gingen de boeren 

naar andere handel loeren 

 

koffiebonen 

hebben geen toekomst 

en cocaïne kweken 

doet koffie geheel verbleken 

 

koffiebonen 

te lang onderbetaald 

en ooit de trots der natie 

zijn nu helemaal uit de gratie 

 

ja, koffiebonen 

zijn gemalen best te snuiven 

maar geven niet de kick 

van het witte poeder vrees ik 
 

 

 

  



suriname 

 

 

 

vroeg genoeg 
 

je weet 

er deugt van alles niet 

de president 

de handel 

smokkel 

snuifspul uit colombia 

corruptie 

armoede 

en toch… 

 

met een boot op de marowijne 

als de zon ondergaat 

het regenwoud  

in zijn schoonheid 

de gastvrijheid 

jij blijft eten 

ook als je niet wil 

jij blijft eten! 

slapen? 

jij… 

jouw donkere ogen 

heel graag… 

 

mensen zijn er relaxt 

morgen is er vroeg genoeg 

 

niet dat jij daar op wacht 

je liet mij van je genieten  

ik verloor mijn hart in jouw surinaamse nacht 

  



reizen is geweldig 

(als je er van houdt) 
(mateo franciscus de caballero, peruviaans kluizenaar, 1837-1903) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

als ik dans  

reis ik van verlangen naar lust 
(daniëla parra, argentijns tangodanseres, 1983) 



 

 

 

 

frank spijkers 
 

 

 

 

is dichter, performer, vertolker van verleden,  

heden en toekomst, radiopresentator,  

professor in sinatralogie, conceptueel kunstenaar,  

reiziger, schilder, striptekenaar maar bovenal  

amsterdammer (1964). voor zijn erotische  

poëzie kreeg hij de erotica-award 2017.  

ook is hij de dichter die in 2016 meer dan 

 tien bundels tegelijk aan de wereld  

presenteerde en is de enige  

goedgekeurde histotolk  

ter wereld. 

 

vormgeving:  

blast it! 

 

www.histotolk.nl 

histotolk@live.nl 

 

     dit is een  

   histotolk 

       productie! 
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